CHILE & PAASEILAND




Dag 1: Brussel - Santiago

Vlucht van Brussel naar Santiago de Chile via Madrid.

Dag 2: Santiago (L)

Aankomst op de luchthaven van Santiago en ontvangst door de plaatselijke Engelssprekende gids.

Vanuit de luchthaven begeven we ons naar de oude wijken, het Cousino-huis, de renbaan, de universiteitswijk en
vervolgens het historische centrum met het Moneda-paleis. Dit paleis is nu de zetel van de regering en is een van de
mooiste voorbeelden van koloniale burgerlijke architectuur in Zuid-Amerika. De stad wordt gedomineerd door de
Cordillera en is bezaaid met groene ruimten en heeft een bruisend cultureel leven.

Eten doen we in de levendige centrale markt, met een proeverij van zeevruchten en vis.

Na de lunch rijden we naar het Metropolitan National Park, door de Boheemse wijk Bellavista met zijn veelkleurige

huizen. Met de kabelbaan gaan we naar het uitkijkpunt Cerro San Cristobal, dat een prachtig panoramisch uitzicht over
de stad biedt tegen de achtergrond van de Andes.

Dag 3: Santiago - San Pedro de Atacama. (O-L)

Vroeg vertrek naar de luchthaven van Santiago en vlucht naar Calama.
Rit van 100 km door de Atacama-woestijn naar de oase van San Pedro de Atacama. Deze woestijn, die heel anders is dan
die van Afrika, bestaat niet uit duinen, maar uit uitgestrekte vlaktes met minerale kleuren, onderbroken door het oker van

de massieven en het groen van de oases. We doorkruisen de Domeyko en Salt bergketens, die een adembenemend
uitzicht bieden op de Atacama zoutvlakte.

Check-in en vertrek naar de Vallei van de Maan, die bestaat uit een centrale krater omgeven door rotsen. Dit is een
landschap van vreemde, bijna bovennatuurlijke schoonheid. Wanneer het bleke licht van de maan wordt weerkaatst op
de zoutkristallen van de woestijn, is het net alsof u op een andere planeet bent, met het majestueuze Andesgebergte als
achtergrond. We eindigen in de Vallei des Doods waar de droogte en het zoutgehalte zo groot zijn dat elke vorm van
leven er onmogelijk is. Wat overblijft is het ongelooflijke landschap van een kloof waarvan de rode rotsen bij
zonsondergang ontbranden, in de verte bewaakt door de 5.916 meter hoge vulkaan Licancabur.

Aperitiefcocktail bij zonsondergang in de woestijn.




Dag 4: San Pedro De Atacama (O-L)

Vertrek naar de zoutvlaktes in de woestijn. Bezoek aan het dorp Toconao, met de 18e-eeuwse San Lucas kerk en zijn
klokkentoren en waar de meeste gebouwen van vulkanisch tufsteen zijn gemaakt. Vertrek naar de Salar d'Atacama en
bezoek aan het Nationaal Park Los Flamencos en meer bepaald de lagunes van Chaxa. De Atacamena legende vertelt
de geologische ontstaansgeschiedenis van de hoogste woestijn ter wereld: ongeveer 23 miljoen jaar geleden botsten
twee lithosferische platen op elkaar, waardoor de bergketens Andes (6.700 m), Domeyko (3.600 m) en Sal (2.700 m)

ontstonden.

Het Atacama plateau, dat op een hoogte van 2.300 m hangt, wordt de enige vergaarbak voor het water dat uit de Andes
naar beneden stroomt. Maar door de hitte en verdamping verandert wat een immens meer zou zijn geweest, al snelin
een woestijn van zout en vuur. Een woestijn die leeft... Aan de rand van de oogverblindend witte salar (320.000 h groot,
het equivalent van het eiland Cyprus) trillen onwaarschijnlijke lagunes, omzoomd door golvende duinen van zwart zand
(verpulverde lava) of kleine kegels van zachtgroene aarde, een mengsel van zwavel en arsenicum. Deze lagunes
worden bewoond door roze flamingo's.

Dag 5: San Pedro de Atacama(O-L)

Na een vroege ochtendkoffie vertrekken we rond 4.30 uur om getuige te zijn van het verbazingwekkende schouwspel
van de Tatio-geisers die bij zonsopgang opstijgen. Het spektakel is adembenemend, met krachtige stralen brandende
stoom die uit talloze openingen opstijgen. Een onvergetelijke ervaring in een geothermische vlakte omringd door hoge
bergtoppen. De geisers zijn het meest actief op dit vroege uur van de ochtend.

Picknickontbijt ter plaatse

Vertrek noordwaarts door de Guatin-vallei, waar we de weg naar Machuca nemen. We stoppen aan de oever
van de Puritama rivier om aan onze wandeling te beginnen. Eerst beklimmen we een helling die moeilijker
lijkt dan hij in werkelijkheid is, vanwege de hoogte (3.300 m). Eenmaal boven volgen we een pad dat ons
naar de rivier brengt, langs oude haciénda's, terrasvormige velden en een grote verscheidenheid aan flora

en fauna.




Dag 6: San Pedro de Atacama - Santiago (O-D)

Ontbijt en transfer naar de luchthaven van Calama en vlucht naar Santiago.
Vrije tijd. Diner en overnachting in het hotel

Dag 7: Santiago - Puerto Natales (O-D)

Vroege vlucht naar Puerto Natales.

Aankomst in Puerto Natales, waar de lokale gids ons opwacht. We worden naar de stad gebracht, een rit van ongeveer
20 kilometer die circa 25 minuten duurt.

Na aankomst maken we een wandeling langs diverse locaties van de stad. De wandeling start bij het Piazza Arturo Prat,
centraal gelegen in het historische centrum, met omliggende gebouwen en de kerk Maria Auxiliadora.

Vervolgens wandelen we richting de kustpromenade langs de fjord Ultima Esperanza, met zicht op de Patagonische
Andes, het Senoret-kanaal en mogelijk ook lokale vogelsoorten.

We stoppen bij de oude kade met houten pilaren voordat we het Historisch Museum bezoeken. In het museum vinden
we informatie over de geschiedenis van de inheemse bewoners, kolonisatie en specifieke kenmerken van de regio.
Check-in en diner in het hotel.

Dag 8: Puerto Natales (O-L)

Transfer naar de plaatselijke haven om aan boord te gaan van de "21 de Mayo" boot. Vanaf hier varen we in
noordwestelijke richting rond de Ultima Esperanza fjord en de Balmaceda en Serrano gletsjers. Tijdens de tocht zien we
onder andere zwartnekzwanen en kolonies zeewolven.

Rond het middaguur meren we aan in de haven van Puerto Toro nadat we de kans hebt gehad om de Balmaceda
hangende gletsjer van veraf te zien. Ontscheping en wandeling van een half uur door het inheemse Lengas-bos van het
Parque Nacional Bernardo O'Higgins, vanwaar we de prachtige Serrano-gletsjer kunt observeren. Op de terugweg
stoppen we bij de Perales estancia voor een typisch Patagonische lunch.

Terugreis naar Puerto Natales, aankomst laat in de late namiddag.




Dag 9: Puerto Natales (O-L)

Vertrek naar het Torres del Paine National Park en eerste stop bij de Milodon-grot, beroemd om zijn verband met een
uitgestorven plantenetende zoogdierensoort.

In de grot zijn overblijfselen gevonden waaronder huid, botten en fragmenten van inwendige organen en ook
overblijfselen van het inheemse paard en de sabeltandtijger.

Bezoek aan het Nationaal Park Torres del Paine. Met de bus en te voet ontdek je fjorden, steppen, naaldbossen,
reuzenvarens, door de wind geteisterde bomen, gletsjers, meren en watervallen, waar een grote verscheidenheid aan
vogels en zoogdieren leeft: adelaars, condors, ibissen, flamingo's, nandoes, guanaco's, vossen, wolven, poema's en
wilde katten. Als het weer het toelaat, bieden de beroemde Torres del Paine een bijzonderder schouwspel.

Dag 10: Puerto Natales - Santiago (O)

Vertrek naar Punta Arenas en vlucht naar Santiago.

Dag 11: Paaseiland (O-D)

Vlucht naar Hanga Roa de charmante hoofdstad van Paaseiland, bekend om zijn fascinerende geschiedenis en

adembenemende landschappen.
Het is een van de meest afgelegen plekken ter wereld, met het dichtstbijzijnde bewoonde eiland op 2075 km afstand.

De vlucht vanuit Santiago naar dit prachtige eiland duurt ongeveer 5 uur en 25 minuten. Bereid je voor op een
onvergetelijke reis naar een unieke bestemming.

Het eiland is beroemd om de indrukwekkende Moai-beelden en stenen terrassen. Paaseiland heeft een vulkanische
oorsprong met drie uitgedoofde hoofdkegels en tal van kleine kraters




Dag 12 : Paaseiland (O-L)

Vandaag ontdekken we de geschiedenis, cultuur en legendes van Paaseiland

We bezoeken de raadselachtige site Ahu Akivi aan de oceaan. Er staan zeven moai's op een rij, allemaal van dezelfde
vorm en grootte. Deze site staat ook bekend als een astronomisch observatorium omdat ze precies naar de
zonsondergang kijken tijdens de lente-equinox en met hun rug naar de zonsopgang tijdens de herfst-equinox.
Vervolgens gaan we naar het fascinerende ceremoniéle dorp Orongo in het zuidwesten van het eiland, dat 54 huizen
met een zeer bijzondere architectuur omvat. Deze huizen zijn gebouwd met behulp van dunne, op elkaar gestapelde
stenen platen. Op de westelijke helling torent de gigantische vulkaan Rano Kau met zijn krater van 1500 m breed en
zijn met riet bedekte lagune.

Pl

Wandeling naar de top van de vulkaan, waar we genieten van een adembenemend uitzicht op de heilige eilandjes:
Motu Nui, Motu Iti en Motu Kao Kao. Elk jaar kwamen de zeescholeksters hier hun eieren leggen. Dit fenomeen gaf
aanleiding tot de religieuze ceremonie van de vogelmens, die van juli tot september, tijdens de zuidelijke lente,
plaatsvond.

el

Ontdekking van de rotsschilderingen in de grot Ana Kai Tangata. Een van de wanden is beschilderd met een groep
vogels in gestileerde vorm. De vleugels, het lichaam en de spitse snavel zijn getekend met natuurlijk rood pigment. Ze
stellen manutara's (sterns) voor, waarvan het kostbare ei centraal stond in de jaarlijkse wedstrijd van de vogelman.




Dag 13: Paaseiland (O-picknic lunch)

Vroeg vertrek naar de oorspronkelijke ceremoniéle site van Ahu Akahanga. We verkennen de vulkanische hellingen
en de steengroeve van de vulkaan Rano Raraku: de plek waar alle moai van het eiland uit de rotsen zijn gehouwen. Er

liggen nog steeds 397 onafgewerkte beelden. Bij de top van de krater ontdekken we een klein blauw meer omzoomd
door riet en een reeks andere onafgewerkte reuzen.

In de namiddag volgen we de kust naar het schiereiland Poike tot aan Ahu Tongariki, de grootste ceremoniéle site
met een indrukwekkende rij van 15 standbeelden. Aan het einde van de middag ontspannen we op het prachtige
strand van Anakena, dat bekend staat als het mooiste witte zandstrand van het eiland bij het ceremoniéle platform

Ahu Nau Nau (7 goed bewaarde moai, waarvan er vier een pukao dragen). We nemen de tijd om te zwemmen in het
kristalheldere water.

Dag 14: Paaseiland (O-picknic lunch)

Na het ontbijt vertrek voor een mooie pittoreske wandeling (duur: 3 uur - moeilijkheidsgraad: gemakkelijk) die omhoog
gaat naar het hoogste punt van Paaseiland (507 meter), de vulkaan Terevaka, met een panoramisch uitzicht van 360°
over de oceaan en het hele eiland. Dit is een ideale excursie voor natuurliefhebbers en wandelaars. Onderweg
wandelen ook door open weiden zonder veel schaduw, dus het is aan te raden om zonnebrandcréme, water en een

hoed mee te nemen. Eenmaal op de top wordt de inspanning beloond met een gevoel van totale afzondering en
spectaculaire landschappen.

Na de lunch beginnen we aan de afdaling in de richting van Ahu Akivi, waar de route eindigt.
Terugkeer naar het hotel en rest van de namiddag vrij.

Dag 15: Paaseiland - Santiago (O)

Ochtend vrij tot aan het vertrek naar de luchthaven. Vlucht naar Santiago. 14.30/21.00 Overnachting Holiday Inn aan
de luchthaven.

Dag 16-17: Santiago - Brussel (O-L)

Ochtend vrij tot aan het vertrek naar de luchthaven. Vlucht naar Brussel (10.55/11.25)
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